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Mededelingen 

Kerkdienst zondag 28 december 
 
We hebben kerst gevierd: de geboorte van 
Jezus. Na deze feestdagen klinkt zondag 28 
december een heel ander verhaal. Het is de 
dag van de “onnozele kinderen”, het verwijst 
naar de kindermoord in Bethlehem. 
Daarover lezen we in Matteus 2: 16-23.  Het 
gaat van licht en vrede naar duistere haat en 
moord. 
We horen over Rachel, over moeders in 
Bethlehem die zich niet laten troosten. Die 
Rachel in Matteus, is iedere moeder in de 
wereld, die lijdt, klaagt en protesteert om 
haar weggevoerde, mishandelde, gedode 
kinderen. Hoe actueel! 
We zingen “O kerstnacht schoner dan de 
dagen, hoe kan Herodes ’t licht 
verdragen?“ lied 510. 
De kinderen in de kindernevendienst zoeken 
wijsheid in het bijbelboek spreuken. 

Ds. Coby de Haan 

 
 

“Rachel”- Sieger Köder 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 

naar mevrouw Bovekamp-Vonk.  
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Oudejaarsavonddienst in De Open Hof 19.00 uur.  
Een veilige schuilplaats 
De overheid en de NAVO waarschuwen ons al geruime tijd tegen naderend 
onheil. Concreet wordt dreiging vanuit Rusland genoemd.  
Cyberaanvallen, verdachte schepen en drones zijn geen fictie meer, ook al is de 
herkomst van deze drones nog niet bekend gemaakt en moeten we oppassen 
voor voorbarige conclusies. Daarnaast brengt ook de klimaatverandering 
serieus gevaar met zich mee. 
Het werd tastbaar, toen we allemaal een brochure ontvingen met adviezen om 
ons voor te bereiden op calamiteiten. De één vond het overdreven, de ander 
onwerkelijk en weer een ander uiterst zorgvuldig. 
Deze signalen hebben 2025 gestempeld. Wat 2026 gaat brengen, dat weten we 
niet. De bedreigingen en onze bezorgdheid om de wereld en om ons persoonlijk 
welbevinden, zullen niet verdwijnen met het omslaan van een kalenderblaadje. 
Wat is dan ons houvast? Een onaantastbare schuilplaats biedt de overheid niet. 
Maar God wel: Hij is voor ons een veilige schuilplaats (Psalm 46). Dat was Hij in 
2025, dat zal Hij ook zijn in 2026. 
Op oudjaarsavond brengen we onze dankbaarheid en onze zorgen bij God. We 
staan stil bij wie Hij voor ons wil zijn en we vragen om een zegen over het 
komende jaar.   
Wees welkom op de drempel van het nieuwe jaar! 
Ds. Rob van de Wetering 
 
De eerste collecte op Oudejaarsavond is bestemd voor het: 

Wereldwijd miljoenen mensen in 
nood 
Keer op keer worden mensen zwaar 
getroffen door rampen en conflicten. 
Zij leven dag in, dag uit in angst en 
onzekerheid. Ze verliezen hun huis, 

hun toekomst en soms zelfs elkaar. Juist dáár zijn wij. Om te helpen waar dat 
voor anderen onmogelijk is. Al deze mensen moeten op ons kunnen blijven 
rekenen. 
Het Rode Kruis redt levens. We zorgen voor voedsel, water, onderdak en 
medische zorg. Maar dat kunnen we niet alleen. 
Als jij naast ons komt staan, kunnen we blijven helpen. Steun jij mensen in nood 
met een gift in de collecte of geef op NL 14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. Het Rode Kruis 
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Gelukkig Nieuwjaar 2026 
4 januari is de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar 2026. Dit is het goede 
moment om als kerkgangers niet direct de kerkzaal in te gaan, maar eerst elkaar 
in de Ontmoetingsruimte en het Trefpunt nieuwjaar te wensen. Vanaf 9.45 uur 
staat daar de koffie en thee klaar met iets lekkers. Om 10.30 uur is een korte 
viering. 
Ds. Coby de Haan en ds. Loeki van der Laan 
 
Afwezigheid pastores 
In de periode van 5 tot en met 10 januari is collega ds. Rob van de Wetering  
(telefoonnr:06 424 02 371) in onze wijkgemeente ZuidWest stand-by voor 
dringende pastorale zaken en uitvaarten. De pastores van ZuidWest zijn die 
dagen met vakantie en/of afwezig om andere redenen.  
Het is fijn dat Rob dit voor ons wil opvangen. Voor overige dringende zaken kunt 
u terecht bij de scriba, Carla van Maasakkers: 06 313 63 131 
Ds. Coby de Haan, namens het Pastoresteam ZuidWest 
 
Jonge bezorger voor Samen Een gezocht: 
Voor in West, van de Betje Wolfflaan via de Marsmanlaan, Staringlaan, 
Rederijkers, Nijhofflaan en wat adressen eromheen zoeken we 1 of 2 jonge 
bezorgers die een zakcentje willen bijverdienen. De totale wijk bestaat uit 
ongeveer 60 adressen. 22 adressen mogen bij 2 personen gebracht worden, die 
het verder verspreiden, dus t gaat om ongeveer 40 bezorgadressen. 
Samen Een komt 1 x per 2 weken uit. Als je denkt: Dit lijkt me wel wat, bel dan 
naar het kerkelijk bureau: 0318-595203, of mail met mij: Lidy@pkn-
veenendaal.nl 
 
 
Kijkcijfers zondag 21 december 
Direct: 165 Opname: 66 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de  
digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
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